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LENTE, LICHT EN LEVEN 

Door: Ds. D.H.J.  Steenks : ds.steenks@kpnmail.nl  

asen is lente, licht en leven. Drie woorden die alle drie iets zeggen over dat wat Pasen is en 

betekent. Natuurlijk kan ik ook schrijven: Pasen is ‘de Heer is waarlijk opgestaan’. Dan raak ik 

ook meteen de kern. Maar ik wil ik het ook eens anders bekijken. Want hoe raak je nu – als het 

ware - in contact met die uitspraak ‘de Heer is waarlijk opgestaan’...? En ik bedoel dan: wat betekent 

dat voor ons? Geloof heeft veel te maken met de waarde die je aan de dingen hecht, de betekenis die 

je aan de dingen geeft. Welnu, daarom schrijf ik: Pasen is lente, licht en leven.  

De lente heeft alles te maken met de schepping. De lente is Gods adem die de wereld wakker schudt. 

De lente is Gods stem die de planten, de dieren, de mensen tot leven roept. In de lente ontluikt nieuw 

leven. Er is sprake van een geboorte (kijk die kuikentjes eens) en wedergeboorte (de boom komt weer 

tot bloei). De lente, het zijn de bruidsdagen van de ziel. Niet voor niets borrelen de meeste verliefdheden 

in de lente op. Ineens raakt die ander je. Als er één seizoen is waarin God ons beroert en ontroert, 

waarin we aangeraakt worden dan is het meestal de lente wel. Het leven raakt je gewoon aan. De zon, 

de warmte, de lengte van het licht, het zijn momenten van leven, ontluikend leven, ontluikende 

gevoelens. En dat heeft allemaal van doen met de opstanding. Jezus’ opstanding is een herschepping 

van het leven. Niet voor niets wordt er in de evangeliën gespeeld met woorden die terugverwijzen naar 

Genesis 1 en 2, de scheppingsverhalen. Jezus die dood was, komt weer tot leven, krijgt Gods adem 

weer ingeblazen. Het is ochtend, de zon is net opgegaan, Jezus is opgestaan. 

We zitten in de Paastijd. En ons paasgeloof zegt dat het dag geworden is. Dat het licht is doorgebroken. 

Wanneer je van het ene moment op het andere in het pikkedonker komt - je weet wat er dan gebeurt. 

Eerst denk je: ik zie helemaal niks. Maar van lieverlee beginnen je ogen aan het donker te wennen en 

als dat een tijdje zo duurt, ga je hoe 

langer hoe meer onderscheiden. En 

wanneer je een hele dag in het donker 

zou zijn, dan zou je er verbaasd van 

opkijken, hoeveel je nog kunt  

onderscheiden. Je ogen passen zich aan. Maar nu het omgekeerde. Je hebt een hele tijd in het donker 

gezeten en dan, van het ene moment op het andere, word je overspoeld door licht. Daar kun je niet 

tegen. Je bent totaal verblind. Je gaat knipperen met je ogen en je slaat de handen voor je gezicht. Het 

is te veel, te machtig. Pasen, dat is eigenlijk iets - daar kunnen we niet tegen. Het is te veel tegelijk, te 

veel licht. Want wij zijn mensen, die nogal gewend zijn aan het donker! En het donker noemen we dan 

het gewone leven.  Daarin valt best nog heel wat te onderscheiden als je er maar lang genoeg in zit, 

dan weet je niet anders.  

Er is in onze tijd veel licht dat uit is. Denk aan de oorlogsgebieden. Daar is veel duisternis van diep 

verdriet. Wie durft in zo’n duisternis blij te zijn dat het Pasen wordt? Feest van licht. Nee, dat kunnen 

we slecht hebben, we blijven dan toch liever in het donker van het leven, dat is wel zo meedogend. 

Maar is dat zo? Is het niet juist meedogenloos als we niet blijven zoeken naar het licht, naar lichtpunten 

van hoop, naar de betekenis van Pasen. Want als je betekenis hecht aan de dood, geef je de 

oorlogszuchtige heersers gelijk, dan valt het licht van vrede en gerechtigheid te doven, dan zet je de 

keerkring van de seizoenen stil en blijft het winter. Het leven wordt koud, de vrede bevriest, het duister 

is meer aanwezig dan het licht. We moeten de muur van geweld, van nood en dood, de zwart-witte 

wereld slechten, openbreken zodat er licht door heen kan breken. En daarvoor is het Pasen geworden! 

Met de opstanding van Jezus is een onvoorstelbaar groot licht over de wereld, over de mensheid 

opgegaan. God zet de mensen in het licht. Het levenslicht dat vele malen sterker is dan de 

doodsdonkerte.  

God heeft het leven lief. En daarom kan en mag het niet ophouden bij het donker en de dood. Dat zou 

zonde zijn van het licht, van het leven, van de liefde. Daarom heeft God een daad gesteld. Hij heeft 

Jezus doen opstaan uit de dood zodat er uitzicht bleef bestaan op het leven.  

  … Lees verder op pagina 5 
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De lente is Gods adem 
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VAN DE REDACTIE 

door: Lia Hulsbos  

: wijkbrief@ontmoetingskerk -dordrecht.nl  

oor u ligt de Paaswijkbrief van de 

Ontmoetingskerk. De naam zegt het al, 

een kerk gericht op ontmoeten, op weg 

naar Pasen. 

Voor ontmoeting zijn mensen nodig. Gelukkig 

bestaat onze kerkelijke gemeente uit veel leden. 

Allemaal mensen met hun eigen verhaal, 

verleden en toekomst. 

Veel mensen vervullen een rol binnen de kerk. 

De predikant, kerkenraadsleden, coördinatoren, 

contactpersonen en vrijwilligers met andere 

taken, en tegenwoordig ook vertrouwens- 

personen.  

Zoals Jezus mensen opzocht, proberen zij 

contact te leggen met gemeenteleden die daar 

behoefte aan hebben.  

Het lijkt zo gewoon, iedere dag iemand om je 

heen om even een gesprek mee te voeren, maar 

er zijn veel mensen, die soms dagenlang 

nauwelijks iemand spreken. 

Heeft u nog geen rol binnen de kerk? Misschien 

kunt u dan even wat licht en liefde brengen door 

een kort bezoekje, telefoontje of een kaartje 

naar iemand die daar behoefte aan heeft. 

Omzien naar elkaar, zoals Jezus dat voorgeleefd 

heeft. Hij heeft alles voor ons gegeven. 

Een mooi idee om in de aanloop naar Pasen mee 

op pad te gaan. 

Fijne paasdagen. 
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ZELFREDZAAM!!? 

Door: Ellen van Schouten, voorzitter Diaconie   

: d iaconie@ontmoetingskerk -dordrecht.nl  

ls ik dit schrijf is de Veertigdagentijd net 

begonnen. Tijd van inkeer en 

verstilling… Zoeken naar de oorsprong, 

maar ook naar het doel waarnaar we op weg 

zijn.  

Dat kan onzekerheid met zich meebrengen, het 

gevoel dat je je wortels kwijt bent (zoals ik 

recent mijn oude moeder verloor) of dat je nu 

echt eens een ommekeer wilt van wat je altijd 

gewend was. Weg van de gebaande paden. 

Ook dat geeft soms een onzeker gevoel, maar 

je weet dat er iets nieuws aanbreekt. 

Dat zie je ook in de natuur. Je weet: de lente 

komt, en je begint er net wat van te zien. De 

narcissen en krokussen zijn er weer, al staan 

ze wel te wapperen in de soms gure wind en 

moeten ze soms forse regenbuien doorstaan.  

 

Het is niet altijd zichtbaar dat het beter gaat 

worden. En ook niet voor iedereen. De 

tweedeling lijkt soms steeds groter te worden. 

Mensen die goed voor zichzelf kunnen zorgen, 

en mensen die een duwtje in de rug nodig 

hebben. Heel wat mensen moeten iedere 

maand de eindjes aan elkaar knopen of 

kampen met schulden. En hoe moeilijk is het 

om te erkennen dat je er zelf niet meer goed 

uitkomt? Dat laat je misschien liever niet zien.  

Het is ook lastig, in een tijd waarin autonomie 

en zelfredzaamheid, voor jezelf kunnen zorgen, 

zo sterk voorop staan. Jij wilt je toch niet een 

“loser” voelen? Schaamte ligt op de loer.  

 Op 11 april gaan we als diakenen in Dordrecht 

(Diaconaal Platform) nadenken hoe we mensen 

met financiële problemen kunnen helpen, of 

liever: een eind op weg helpen, om het erna 

zelf weer te kunnen. En hoe kunnen we die 

mensen ontdekken als ze niet zelf met hun 

zorgen te koop willen lopen?  

Daarom is het ook goed dat we in onze kerk nu 

wekelijks (op woensdagen tussen 10.00 en 

12.00 uur) een inloopmogelijkheid hebben 

waarin mensen hun verhaal kunnen doen, wat 

uitleg kunnen krijgen over hun financiën, en 

wat tips. “De Papierwinkel”. Dat is opgezet 

door Helpende Handen, met de gemeente en 

de kerk. Een luisterend oor, met praktische 

hulp. Hoe antwoord je op een ingewikkelde 

brief. Hoe vul je dat formulier in? Samen met 

anderen kun je er eerder uit komen. “Alleen” 

blokkeer je sneller. 

Wat misschien helpt is dat ook hoogopgeleiden 

de regels voor arbeid, zorg en inkomen vaak 

erg ingewikkeld vinden. Dat blijkt steeds meer. 

Met al onze goede wil stapelen we uitzondering 

op uitzondering en zien we door de bomen het 

bos niet meer. Dat kan de politiek zich wel 

aantrekken. Maar ook wij als burgers vinden 

vaak dat voor ieder individu een op maat 

gemaakte regel moet bestaan. We willen ook 

veel. Dan wordt het best ingewikkeld met die 

regels.  

Zelfredzaamheid klinkt mooi, voor jezelf 

kunnen opkomen. Zelfs onderaan het kruis is 

er geroepen: “Kom er dan zelf af, je wist het 

toch zo goed?? Red jezelf nu eens!!”’ 

Toch is dat niet gebeurd, voor ons.  

Mensen zijn niet in de eerste plaats consument 

of assertieve burger. We zijn er allereerst voor 

en met elkaar. Dat moeten we weer een keer 

gaan ontdekken. Helpt u ons als diaconie om te 

helpen? 

Een mooie Pasen toegewenst. 

Ellen van Schouten,  

Voorzitter diaconie 

 

 

A 



 

4 

CONTACTPERSOON ZIJN IN 

ONZE GEMEENTE 

Door: Karin Volmer, voorzitter tg Pastoraat  

: taakgroep-pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.n l  

ind september ben ik bevestigd voor deze 

mooie taak. De eerste maanden heb ik 

gekeken, geluisterd, meegepraat. Ik heb 

mij erg welkom gevoeld in het team met de 

coördinatoren. Met grote toewijding doen zij het 

werk op hun eigen wijze. Het is een echt team, 

ze helpen elkaar waar kan. 

In de kerstvakantie ben ik mij gaan verdiepen in 

de contactpersonen van onze gemeente. Wie 

zijn dat? Zijn ze contactpersoon van hun eigen 

straat of in hun omgeving? En dat alles van 

papier. 

Ik ben steeds nieuwsgieriger geworden. Wat 

drijft hen? Veel van hen doen dit echt al vele 

jaren. De afgelopen maanden vraag ik her en 

der eens wat zij verstaan onder contactpersoon 

zijn. 

Natuurlijk, de verjaardagskaarten bezorgen, de 

wijkbrief, actie kerkbalans. Maar het 

belangrijkste is het contactmoment. Iedere 

contactpersoon geeft daar eigen vorm aan. Bij 

sommige adressen komen ze binnen, bij andere 

is het een gesprekje bij de deur. En als iemand 

er niet is, na eventueel een 2de poging gaat het 

kaartje of wijkbrief door de brievenbus. Niet 

alleen is het voor de mensen die op de adressen 

wonen waardevol, maar ik hoor ook dat de 

contactpersonen zelf het contact als waardevol 

ervaren. Wanneer gewenst kunnen 

contactpersonen ook de pastoraal ouderling of 

diakenen vragen om op een specifiek adres 

langs te gaan. 

De dominee hoor ik regelmatig zeggen wat een 

prachtig netwerk we in onze gemeente hebben. 

Naast ouderlingen, pastoraal werkers, diakenen, 

diaconaal werkers, coördinatoren en de 

contactpersonen zijn wij een gemeente die naar 

elkaar omkijken, we zijn betrokken bij elkaar.  

God vraagt ons ook om om te zien naar de 

ander. Daar hoef je geen contactpersoon voor te 

zijn, er zijn veel gemeenteleden betrokken bij 

elkaar. Maar we hebben ook gemeenteleden die 

niet vaak naar de kerk komen, om 

uiteenlopende redenen, die niet met naam 

bekend zijn, die soms eenzaam zijn. God vraagt 

ons om niet los te laten, juist om vanuit de liefde 

van Christus toch meerdere keren per jaar even 

aan te bellen. We zijn je niet vergeten, jij bent 

ook een kind van God! Het contact heeft als doel  

er even te zijn voor de ander. 

Er zijn straten beschikbaar in Sterrenburg. 

Her en der zijn/komen er straten vrij, waar geen 

contactpersoon voor is. Zou jij ook je steentje 

willen bijdragen, spreek dan eens een van de 

coördinatoren aan of mij. Wij kunnen je wat 

meer vertellen over deze mooie en belangrijke 

taak in onze gemeente en welke straten 

eventueel vrij zijn. 

Uiteraard kun je ook mailen naar taakgroep-

pastoraat@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

De taakgroep pastoraat wenst eenieder een 

gezegend Pasen! 

Marius Evertse, Arie en Nelly Noort, Liesbeth 

Wensveen, Martin Huijer en Karin Volmer. 

E 
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ACTIE KERKBALANS 2024 

Door: Hans van Rossum : hrossum@gmail.com Tel. : 06-15531153 

krijgt een groot compliment want het bedrag dat onze wijk dit jaar nodig heeft om goed te 

functioneren is bijna toegezegd. Op 1 maart was door 480 deelnemende wijkleden een bedrag 

van € 150.135 toegezegd. Nog een bedrag van bijna € 5.000 te gaan en dan is het begrote 

bedrag voor dit jaar van € 155.000 ook daadwerkelijk toegezegd.  

Ook positief is dat er nog 244 (!) deelnemers, die bewust lid zijn van onze wijkgemeente, meer tijd 

nodig hebben of nog geen gelegenheid hebben gehad om na te denken over hun kerkelijke bijdrage. 

Uiteraard gunnen wij eenieder van deze groep deze extra tijd graag, maar toch het vriendelijke verzoek 

om ons niet langer in onzekerheid te laten en uw bijdrage door te geven zodat de ‘balans opgemaakt 

kan worden’ en deze actie afgerond kan worden.  

Helpt u mee?  

Voor de duidelijkheid: elk bedrag in de vorm van een bijdrage of een eenmalige gift is van harte welkom. 

Samen moeten wij het doen en samen gaan wij het ook doen, dat blijkt. 

Heeft u vragen of komt u er niet uit, bel of mail mij gerust en ik help u verder.  

  

 

 

 

 

LENTE, LICHT EN LEVEN (vervolg pagina 1) 

Dat is Pasen dus ook: de dood is van gisteren, het leven heeft de toekomst. Dat wil zeggen: de mens is 

geborgen in God, de mens leeft voort bij God. Hoe? Dat weet niemand. ‘Houd mij niet vast, raak mij 

niet aan’, zegt Jezus tegen Maria vlak na Zijn opstanding. 

In de Paastijd spreken we de taal van het hart. Straks komt de Heilige Geest (op de vijftigste Paasdag) 

om ook ons verstand, onze ziel en onze kracht te verlichten. Pasen wil je raken in het hart, daar waar 

het leven klopt en de liefde woont. Met de woorden lente, licht en leven, probeer ik betekenis te geven 

aan de opstanding van Jezus voor ons. Taal van het hart, beeldspraak. Dat wil niet zeggen: dat het dus 

niet echt is. Integendeel, het is nog echter, nog werkelijker, nog levender dan de beelden al doen 

vermoeden. Het is beeldspraak omdat het gaat over dingen die het oog niet heeft gezien en het verstand 

niet heeft bedacht. Bij beeldspraak klopt niet alles met elkaar. Bij beeldspraak blijven vele verstandelijke 

vragen onbeantwoord. Als een mens de meest wezenlijke en diepe dingen van zijn leven wil zeggen – 

over liefde, over geloof – dus over die dingen die echt van grote betekenis zijn in een mensenleven, zal 

hij/zij zich altijd van deze beeldentaal moeten blijven bedienen. Daarom vind ik die beelden van de 

lente, het licht en het leven zo prachtig om de betekenis te proberen te duiden van dat geweldig grootse 

feit dat ‘de Heer waarlijk opgestaan is’.  

God wil alle mensen laten leven in het licht. Lentelicht 

Ds. D.H.J. Steenks  

U 
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DIENSTEN STILLE WEEK EN PASEN 

Door: ds. D.H.J.  Steenks : ds.steenks@kpnmail.nl  

ezus zou van zijn moeder gaan, de grote, heilige week brak aan. 

Toen voelde Maria diepe smart, en zij vroeg haar zoon met treurend hart: 

Ach zoon, ach liefste Jezu mijn, waar mag je de heilige Zondag wel zijn? 

"Zondag rijd ik in een koningsstoet met palmen en kleden gespreid voor mijn voet." 

Ach zoon, mijn liefste Jezu mijn, waar mag je de heilige Maandag wel zijn? 

"Maandag dan ben ik een bedelman, die nergens een toevlucht vinden kan." 

Ach zoon, ach liefste Jezu mijn, waar mag je de heilige Dinsdag wel zijn? 

"Dinsdag ben ‘k een profeet en geef aan hoe aarde en hemel zullen vergaan." 

Ach zoon, ach liefste Jezu mijn, waar mag je de heilige Woensdag wel zijn? 

"Woensdag word ‘k door verraad bezocht en voor dertig zilverlingen verkocht." 

Ach zoon, ach liefste Jezu mijn, waar mag je de heilige Donderdag zijn? 

"Donderdag zit ik in een zaal, nu als offerlam, bij het Avondmaal."  

Ach kind, ach liefste Jezu mijn, waar mag je de heilige Vrijdag wel zijn? 

"Ach moeder, ach liefste moedermijn, kon U die Vrijdag verborgen zijn!" 

Ach kind, ach liefste Jezu mijn, waar zal je de heilige Zaterdag zijn? 

"Zaterdag ben ‘k als slapend zaad, dat heel de aarde ontbloeien laat! " 

 

In de Stille Week van dit jaar zijn er op maandag 25 maart, dinsdag 26 maart en woensdag 27 maart 

vespers in de Ontmoetingskerk vanaf 19.30 uur met als thema ‘Ontmoetingen op de Via Dolorosa’.  

Op Witte Donderdag 28 maart, gedenken we het Laatste Avondmaal door zelf brood en wijn met elkaar 

te delen. Aanvang 19.30 uur.  

Op Goede Vrijdag 29 maart lezen we met elkaar het lijdensverhaal. Ook deze dienst begint om 19.30uur. 

Op de Stille Zaterdag, 30 maart, houden we ’s avonds de Paaswake, delen we in het Opstandingslicht 

en gedenken we de doop. Deze dienst begint om 21.00 uur (!, let op een uur eerder van voorgaande 

jaren, dit in verband met het feit dat in dit Paasweekend de klok een uur vooruit gaat.) 

En dan op de heilige Paaszondag, 31 maart, vieren we het Paasfeest vanaf 10.00 uur en mogen wij allen 

met Jezus opstaan. Het is lente, er is licht. De dood is van gisteren, het leven heeft de toekomst. 

 

J 

De lente is gekomen,  

een wending in de tijd;  

God zal de aarde kronen  

met warme vrolijkheid, -  

de Zon is al verrezen:  

de Zoon is opgestaan -  

de wereld zal genezen,  

de hemel opengaan!  

(Adem van Boven 38 : 5) 
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VOOR WIE OP WEG ZIJN NAAR 

PASEN 

Door: Jan P.  Segers  

et verstaan van Jezus als mens brengt 

mij dichter bij de Geest en bij God’ 

Palmzondag 

Op weg naar Sion. 

De koningsstad op de berg, 

Beloftevol nog. 

Het volk loopt juichend mee. 

Hun koning op een ezel.  

 

Witte donderdag 

 Samen gedenken. 

Bevrijding uit slavernij, 

Pesach, als altijd. 

Wat komen gaat vertelt hij 

Vrienden met hem aan tafel. 

De stemming kantelt. 

Het verraad is onder hen. 

Ontkenning, twijfel. 

Het wordt van kwaad tot erger. 

De Judas kan niet anders. 

Even lucht happen. 

Een nachtwandelingetje. 

Geur van olijven. 

Hij trekt zich terug; doodsangst. 

De vrienden slapen; steeds weer. 

Fakkels en onrust. 

Stemmen, wapengekletter, 

Een kus in de tuin. 

Vrienden gaan het donker in. 

Ver weg kraait een haan. 

 

Goede vrijdag 

Juridisch steekspel. 

Leiders van volk en de kerk 

Wijzen bestraffend. 

Zij hebben de bewijzen 

En de straf al voor ogen. 

Het doel moet gehaald. 

Gekonkel van machthebbers. 

Eisen van het volk. 

Handen wassen, krom spreken, 

Totdat de dood erop volgt. 

 

 

Stille zaterdag 

Een rustplaats gemaakt. 

Nog snel wachters opgesteld. 

Dan sabbat vieren. 

Rust tijdens de feestdagen. 

Dan brengen vrouwen hun rouw. 

 

Paas zondag 

Wat gebeurt er nu? 

Engelen komen binnen. 

Het graf is open. 

Zijn vrienden zoeken Hem, 

Maar de dood is verslagen. 

Maria zoekt de tuin af. 

Ze ontmoet er de tuinman 

En herkent Jezus. 

Hij spreekt haar aan in liefde. 

Dat vertelt ze de vrienden. 

Op weg naar hun thuis 

Bespreken ze het stadsnieuws 

Met een reiziger. 

Hij blijft graag bij hen eten. 

Aan tafel valt het kwartje. 

In Jeruzalem 

Geloven de leerlingen 

Wat ze horen zeggen. 

Ze vertellen het aan iedereen. 

Thomas wil het zelf eerst zien. 

De dood verslagen. 

Het tuingraf is verlaten. 

Er daagt een morgen 

Zo vredevol; ongedacht, 

En leven zonder einde. 

Een nieuw bestaan, 

Belofte vol en vredig. 

Een grote opdracht: 

Maak de wereld geweldig, 

Dus nog meer dan duurzaam. 

 

Jan P. Segers 

2024 

 

  

H 
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DE VERTROUWENSPERSOON 

IN DE KERK 

Door: Marjolein Attasio  

:Vertrouwenspersoon@ontmoetingskerk -dordrecht.n l  

p 31 januari jongstleden heeft de 

Algemene Kerkenraad van de 

Protestantse Gemeenten Dordrecht-

Dubbeldam (PGDD) uit iedere wijkkerk een 

vertrouwenspersoon aangesteld. Vanuit de 

Ontmoetingskerk mag ik deze taak gaan 

vervullen. Maar wat is een vertrouwenspersoon 

eigenlijk en wat zijn haar/zijn taken? Om dat 

enigszins te verduidelijken schrijf ik dit stukje 

in de Wijkbrief. 

Veilige kerk 

Als je ergens veilig moet kunnen zijn, dan is 

dat wel in jouw eigen kerk of wijkgemeente. 

Toch is dit niet vanzelfsprekend. Op de website 

van Veiligekerk.nl staan voorbeelden genoeg 

van situaties die niet veilig zijn. Dat kan gaan 

om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, 

maar ook machtsmisbruik of onder druk gezet 

worden. Gelukkig biedt deze stichting ook heel 

veel tips om de kerk zo veilig mogelijk te 

maken. 

In onze gemeente is de kerkenraad 

verantwoordelijk voor de veiligheid van al haar 

leden. Maar ieder lid is ook zelf weer 

verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de 

kerk. Bijvoorbeeld door veilig en open met 

elkaar om te gaan. De PGDD gemeenten 

volgen het stappenplan van Veilige kerk. Een 

van de stappen was het aanstellen van 

vertrouwenspersonen. 

Als in de kerk iemand behoefte heeft aan een 

vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp 

kan een vertrouwenspersoon een belangrijke 

rol vervullen. Zij of hij fungeert als eerste 

aanspreekpunt en kan het melden van 

(vermoedens van) misbruik laagdrempelig 

maken. 

Positie van de vertrouwenspersoon  

De vertrouwenspersoon is een vrouw of man 

met een onafhankelijke neutrale positie die het 

vertrouwen geniet van zowel kerkleden als de 

kerkenraad. De vertrouwenspersoon biedt een 

luisterend oor en geeft informatie over de 

stappen die gezet kunnen worden. De 

vertrouwenspersoon heeft een 

geheimhoudingsplicht en hij of zij hecht grote 

waarde aan het waarborgen daarvan. Dat 

betekent niet dat alles altijd geheim kan 

blijven. Want de vertrouwenspersoon heeft ook 

een meldplicht als het gaat om misbruik van 

jongeren of misdrijven, of als de VP vermoedt 

dat iemand in gevaar verkeert. 

Taken van de vertrouwenspersoon  

De vertrouwenspersoon in de kerk heeft in 

eerste instantie taken die liggen op het gebied 

van veiligheid in de kerk. Zij of hij adviseert de 

melder over eventuele vervolgstappen. Indien 

gewenst begeleidt zij of hij de melder daarbij. 

Ook kun je bij de vertrouwenspersoon terecht 

als je je zorgen maakt over mogelijk onveilige 

situaties. De vertrouwenspersoon kan ook een 

rol vervullen op het gebied van preventie. Zo 

kan de vertrouwenspersoon het onderwerp op 

de agenda zetten van de kerkenraad of, 

eventueel samen met andere betrokken 

kerkleden, uitvoering geven aan het 

stappenplan ‘Veilige kerk’.  

Hoewel de voornaamste taak van de 

vertrouwenspersoon is om bij te dragen aan de 

veiligheid in de kerk, kan zij of hij ook 

benaderd worden met vragen of meldingen 

over misbruik in familie of gezinsverband. Van 

belang is dat een vertrouwenspersoon de 

grenzen en mogelijkheden kent en doorverwijst 

naar andere instanties. 

Ik hoop dat ik u een beetje duidelijk heb 

kunnen maken waarvoor u mij kunt benaderen. 

Het kan ook zijn dat u liever met iemand van 

buiten onze eigen wijkgemeente wilt praten. 

Dan staan een van de andere vier 

vertrouwenspersonen ook voor u klaar. In Kerk 

op Dordt heeft u de namen en emailadressen al 

kunnen vinden. Deze staan ook op onze 

website. 

In een volgende wijkbrief vertel ik u nog wat 

meer. 

Marjolein Attasio-Bozuwa 

  

O 
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INTRODUCTIE LHBTIQ+ CONTACTPERSONEN 
Door: Esra Micha van den Ende : lhbtiqcontactpersonen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

oals op zondag 18 februari door onze wijkpredikant Dick Steenks in de dienst is verteld, hebben 

wij, Carin, Evy en Esra Micha, ons aangemeld als contactpersonen voor LHBTIQ+ gerelateerde 

vraagstukken. 

Voor iedereen die ons nog niet kent en voor wie nog niet zo vertrouwd is met deze lange afkorting, 

willen we onszelf graag introduceren. De letters LHBTIQ staan voor Lesbisch, Homoseksueel, 

Biseksueel, Transgender, Intersekse en Queer. Deze termen zeggen iets over hoe mensen hun gender 

en seksualiteit ervaren. In de loop der jaren is er in de kerken langzamerhand meer belangstelling en 

begrip gekomen voor deze groep mensen. Voor hen en hun familie kan het soms een enorme 

worsteling zijn om tot acceptatie te komen van hun identiteit en om duiding te geven aan de betekenis 

daarvan voor hun geloof. 

Wij hebben alle drie persoonlijk ervaring met de vraagstukken die hieraan gerelateerd zijn, allemaal 

op onze eigen manier. Met onze ervaringen hopen we iets te kunnen betekenen voor iedereen die 

worstelt met gerelateerde vraagstukken of hier meer over te weten wil komen.  

U kunt ons persoonlijk aanschieten na de dienst, of uw 

vragen stellen via de e-mail: 

lhbtiqcontactpersonen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl. 

Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met alle gedeelde 

informatie en gesprekken. 

Wij hopen dat er voor alle mensen jong of oud ruimte 

is of komt om zichzelf te zijn, een kind van God, óók 

binnen de gemeente. 

Hartelijk groet van Carin Hartman, Evy van der Linden 

en Esra Micha van den Ende. 

 

 

PAASONTBIJT 31 MAART 2024 

Door: Bert Geurtsen  :  bertgeurtsen105@gmail .com tel .:  06-83911088 

Op 1e Paasdag mogen we weer het paasontbijt in onze gemeente organiseren. We gaan een heerlijk 

uitgebreid ontbijt voor u klaarmaken. We beginnen om 08:30. De kosten zijn € 4,00 per persoon. U 

kunt zich opgegeven door uw naam, aantal personen en uw telefoonnummer te noteren op de 

intekenlijst, die vanaf 3 maart in de hal van de Ontmoetingskerk ligt. Ook kunt u zich telefonisch 

opgeven:  

06-83911088 (Bert Geurtsen)  

of via e-mailadres: 

bertgeurtsen105@gmail.com  

Opgeven kan tot 26 maart.  

Namens de paasontbijtcommissie, 

Bert Geurtsen 

Z 
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GROENE PREEK  

Door: Kyra van der Grijn  

De vier soorten klimaatdenkers aan de hand van Marcus 1:35 BB  

Bijbeltekst: 's Morgens heel vroeg, toen het eigenlijk nog nacht was, ging Jezus naar buiten. Hij ging naar 

een eenzame plek om te bidden.  

Preek:  

ijn geboortejaar is 2003. Oudere generaties noemen mijn generatie vaak verwend. Ik ga deze oudere 

generaties nu niet “boomers” noemen. Want ik geef ze volkomen gelijk. We zijn verwend.  

 

• We kopen 60% meer kleding dan in 2000. 

• We zitten vaak op het terras, gaan uiteten.  

• We gooien veel voedsel weg. 

• We pakken het vliegtuig voor een reisje met vrienden.  

Ons als verwend bestempelen is supermakkelijk. Maar wij kunnen er misschien weinig aan doen. We zijn het 

resultaat van een wereld die graag consumeert i.p.v. consumindert. We weten niet beter, dan dat we in een 

welvarend land wonen. Nederlanders denken ook dat ze overal recht op hebben: rijkdom, gelijkheid, 

onderwijs, een leuke baan en vakanties. Bovendien wordt rijkdom vaak als vanzelfsprekend en ook terecht 

beschouwd. Ik heb er toch hard voor gewerkt of niet? Als jij nou…. zou doen, dan had je het vast beter gehad. 

Eigen schuld dat je minder geld hebt, dan had je maar moeten…  

We zien niet in dat het moment dat we geboren worden al zoveel bepaalt hoeveel kansen we krijgen. Ik sta 

al 3-0 voor op sommige anderen:  

1. Ik heb relatief rijke ouders. Ik kan studeren zonder een studieschuld.  

2. Ik heb liefhebbende ouders. Ik heb geleerd wat liefde is. Dat is heel belangrijk om te slagen in deze 

wereld.  

3. Ik ben autochtoon. Het is voor mij makkelijker om aangenomen te worden bij een bedrijf dan mijn 

Marokkaanse klasgenoot die al haar hele leven in Nederland woont, want racisme is in Nederland een 

ding.  

Mijn broer staat zelfs 4-0 voor want hij is een man en dat is op veel plekken in de wereld ook nog een 

voorsprong.  

God heeft mij enorm gezegend vanaf mijn geboorte af aan. Betekent dat dat ik overal recht op heb, dat ik 

geen verplichtingen heb in dit leven? Ik denk het niet. In het scheppingsverhaal wordt uitgelegd hoe deze 

prachtige aarde is gemaakt. Op de zesde dag schiep God de mens. Tegen de mens zei hij toen: ‘’Wees 

vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, 

over de vogels van de hemelen en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God: Hierbij geef ik 

jullie de zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde, dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die 

in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef 

ik alle groene planten tot voedsel. God zag wat Hij had gemaakt: het was zeer goed.  

God zei tegen de mensen breng de aarde onder haar gezag. Zoals een koning moet zorgen voor de mensen 

in zijn land, zo moeten wij zorgen voor de aarde. Overigens hebben we de aarde ook in bruikleen gekregen 

en blijft de aarde van God. Dit blijkt in Genesis 2:15: De HEERE God nam de mens en zette hem in de hof 

van Eden om die te bewerken en te onderhouden.  

Wij hebben van God dus een zware taak gehad. We moeten de aarde bewerken én onderhouden. Wat doe jij 

op dit moment voor de aarde? We kennen allemaal de rapporten die laten zien hoe het op dit moment gesteld 

is met de aarde en de levende wezens op deze aarde. Deze rapporten zijn niet positief. De aarde zal steeds 

minder leefbaar worden. We moeten dus iets doen om de aarde te helpen. De dieren te helpen. De mensen 

te helpen. Ik denk dat de meeste van ons zich hier ook bewust van zijn. Als je kijkt naar hoe mensen omgaan 

met klimaatproblematiek dan zie ik altijd vier soorten mensen voor me:  

  

M 



 

 

 

11 

1. Struisvogels en de ontkenners: de mensen die hun kop in het zand steken. Sommige struisvogels 

weten wel dat het slecht gaat met de aarde, maar zijn bang, bevriezen en doen dus niets. Anderen 

ontkennen het geheel.  

2. De “wat voor verschil kan ik nou maken’’ mensen: Dit zijn mensen die wijzen naar andere 

mensen of andere landen. Wat kunnen wij als Nederland, als zo klein land nou doen. Wat voor een 

verschil maakt dat nou.  

3. De tobbers: Dit zijn de mensen die zien wat er verkeerd is en proberen wat te doen, maar maken 

geen drastische veranderingen in hun leven. Deze mensen doen kleine dingen. Proberen afval te 

scheiden. Iets minder lang te douchen. Eten wat minder vlees.  

4. De klimaatdrammers: de klimaatdrammers komen echt in actie. Plakken zich vast aan 

talkshowtafels, komen vaak in klimaatdiscussies. Maken drastische veranderingen in hun leven. Doen 

de auto weg bijvoorbeeld, worden veganistisch.  

Weet je wat grappig is. Groep 1 de struisvogels en de ontkenners botsen heel erg met groep 4, de 

klimaatdrammers. Maar misschien komen alle groepen voort uit 1 ding en dat is angst. We zijn, wellicht 

onbewust, bang voor wat komen gaat. Elke groep doet ook wel iets fout en iets goed volgens de bijbel. Neem 

de struisvogels en ontkenners bijvoorbeeld. Deze groep loopt weg van de problemen. Het is logisch dat dit 

niet heel wijs is, maar ze genieten meestal wel ten volle van het leven. En dat is wel wijs volgens Prediker. 

Prediker zegt bijvoorbeeld: Eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je 

doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke kleur. Geniet van het leven 

met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg 

en vluchtig en je zwoegt en je zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft 

gegeven (Prediker 9: 79). En neem die klimaatdrammers nou. Die klimaatdrammers zijn vaak mensen van 

mijn leeftijd. Mensen die geloven dat we samen iets kunnen bereiken. De klimaatdrammers zijn heel goed 

bezig met zorgen voor de aarde. Ze vechten tegen onrecht. Dat wil God ook. Maar klimaatdrammers vergeten 

weleens van die aarde waar ze zo voor vechten te genieten zoals de struisvogels en de ontkenners dit doen. 

Klimaatdrammers raken nogal eens in een klimaatdepressie. Door teleurstellingen. Alle groepen 

klimaatdenkers kunnen wel wat van elkaar leren. Van klimaatdiscussies komen we in ieder geval niet verder. 

De Bijbel zegt over oordelen namelijk het volgende: oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.  

Deze samenleving moet samen met elkaar komen tot een plan om voor de aarde te zorgen, voor de dieren 

en voor de mensen. Maar deze samenleving is die verwende jeugd die 60% meer kleren heeft dan in 2000, 

veel uit eten gaat, voedsel zomaar weggooit en het vliegtuig pakt voor een reisje met vrienden. Ja, je kan 

ons als verwend bestempelen, maar je kan ons ook als zielig bestempelen. We zijn de jeugd die veel problemen 

op ons af ziet komen. We zijn de jeugd die constant aan moet staan. Online zijn. Voldoen aan de 

verwachtingen. De jeugd die hun leven moeten omgooien om beter voor de aarde te gaan zorgen. Deze jeugd 

waar burn-outs bijna normaal lijken. Deze jeugd kan wel iemand gebruiken die zegt: je bent nooit alleen. De 

jeugd kan wel iemand gebruiken die zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Volg mij. Het is wel 

belangrijk,  dat we van de consumeer samenleving gaan naar de consuminder samenleving. We moeten leren 

loslaten. Jezus zei tegen zijn discipelen kom mee op reis. Laat alles achter. Zou jij als Jezus dat vraagt alles 

kunnen achterlaten? Alle spullen, alle mensen die je liefhebt en al jouw dromen? Ik denk dat het goed is om 

te consuminderen in spullen. Het is niet alleen goed voor de aarde dat we minder gaan produceren. De 

ontkenners zal dit waarschijnlijk niet veel uitmaken. Maar het is ook goed voor onze geest. We moeten 

allemaal leren om los te laten. Loslaten van dromen en principes is vaak nog veel moeilijker. Maar pas als we 

ons mentaal een klein beetje los kunnen maken van de wereld kunnen we onze relatie met God verbeteren. 

Jezus trok zich vaak ook terug om te bidden met zijn Vader. Hij trok zich terug van alle mensen en 

verwachtingen naar een eenzame plek om alleen met zijn Vader te zijn. Dat is misschien wel precies wat de 

samenleving van nu nodig heeft. Rust én het gevoel niet alleen te zijn.  

Of je nu een struisvogel, een ontkenner, een ‘’wat voor verschil kan ik nou maken’’ mens, een tobber of een 

klimaatdrammer bent, het zal voor ons allemaal denk ik weleens goed zijn om ons terug te trekken, de natuur 

in. Niet in je donkere slaapkamer met allemaal spullen en herinneringen. Maar in het licht. In de natuur. 

Zonder spullen, mensen, verwachtingen en dromen. En op die eenzame plek te bidden. Want dan ben je heel 

dichtbij de Schepping van God en bij God zelf. Dan zal je gaan ervaren dat je niet bang hoeft te zijn voor wat 

komen gaat, omdat God bij je is. Op dat moment, als je de vogels hoort fluiten en de wind hoort ruisen dan 

voel je gewoon een gebed opkomen uit dankbaarheid voor de prachtige aarde. Dit zorgt voor energie. Of je 

nu een struisvogel, een ontkenner, een ‘’wat voor een verschil kan ik nou maken’’ mens, een tobber of een 

klimaatdrammer ben: bij God mag je altijd tot rust komen.  
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UITNODIGING VOOR OUDERE GEMEENTELEDEN 

e protestantse contactdienst nodigt u ook dit jaar weer 

uit voor een gezellige middag in de Ontmoetingskerk op 

dinsdagmiddag 16 april waar u elkaar, onder het genot 

van een heerlijke eenvoudige high tea, kunt ontmoeten. 

De middag begint om 14.30 uur (kerk open om 14.00 uur) en 

duurt tot ongeveer 16.30 uur. 

Uw partner, vriend of vriendin is natuurlijk ook van harte 

welkom. 

Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage voor de onkosten 

gevraagd. 

 

In verband met de organisatie is vooraf opgeven wel nodig. Tot 

9 april kunt u zich telefonisch aanmelden bij 

• Marja Kruijswijk, tel. 6170490 

• Marike Hofman,  tel. 6176838 

 

VERZAMELEN KERK IN ACTIE 

Door: Sjanie Oduber  :d iaconie@ontmoetingskerk-

dordrecht.nl  

n de zondagsbrief van 11 februari stond vermeld, 

wat we met elkaar en vele anderen opgespaard 

hadden in 2023. Het mooie bedrag van € 

32.885,12. Geweldig! Dit doen we voor alle mensen, 

die het zo nodig hebben.  

Graag willen we U vragen om door te gaan met het 

inleveren van b.v. postzegels, ook in 

albums/schriften, kaarten, brillen, oude mobiele 

telefoons, printercartridges of -inktpatronen, iPads of 

tablets, handscanners, oud- en nieuw geld, munten 

en briefjes, ook buitenlands, ook sigarenbandjes in 

albums, lege pennen en viltstiften.  

U kunt uw spullen kwijt in de hal van de kerk in het 

ladekastje en het blok voor de oude mobieltjes. 

Alvast hartelijk dank hiervoor. 

De Diaconie.  

  

D 

I 

OPROEP 

Ben jij DE fotograaf die we zoeken? 

Voor het nieuwe kerkblad zoeken we jou om 

(portret-) foto’s te maken ten behoeve van de cover 

en (eventueel) voor aanvullende foto’s in het 

kerkblad. 

Neem contact op met de redactie via: 

wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

Braderie Ontmoetingskerk 

    Dordrecht 

9 november 
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PRIJSVRAAG 

Bij een nieuwe uitstraling hoort dan ook een nieuwe naam. Iets pakkends, iets 

verbindends, nieuwsgierig makend, uitnodigend, … 

We zijn benieuwd naar jullie ideeën voor de naam en onderbouwing of toelichting voor 

het nieuwe kerkblad. 

Gebruik hiervoor het online-formulier 

(scan de QR code of ga naar: https://forms.office.com/r/gZEW9JS79U) 

of stuur een mail naar: wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl. 

De winnaar wordt beloond met een cadeaubon van  

Winkelcentrum Sterrenburg twv €25,00 

Uw inzending moet voor 10 april bij de redactie bekend zijn. 

WIJKBRIEF NIEUWE STIJL 

Door: Erik Vingerling  :  wijkbrief@ontmoetingskerk -dordrecht.nl  

n de loop der jaren is de Wijkbrief  langzaam met zijn tijd meegegaan qua lay-out etc. Revolutionaire 

stappen in het ontwerp zijn er niet gemaakt. Nu staan we aan de vooravond van een veranderende 

wijkbrief.  

Het nieuwe kerkblad zal als een full colour, glossy magazine verschijnen. De eerste uitgave, als try-out 

in de nieuwe stijl, zal het Zomernummer zijn. 

Vertrouwde artikelen en columns zullen blijven, nieuwe informatie zoals bijvoorbeeld recepten, groen 

geloven, een kinderpagina etc. zullen mogelijk worden toegevoegd. Dit alles om een aantrekkelijk en 

inspirerend blad te kunnen leveren. De vier uitgaven van het nieuwe kerkblad komen voor alle adressen 

beschikbaar. Hierbij zal worden afgestapt van het hybride systeem van afwisselend een fysieke uitgave 

en de digitale versie. Dit geeft weer een extra verbinding tussen onze kerkleden en de kerk. De digitale 

versie van de wijkbrief zal als een door te bladeren blad beschikbaar zijn via de website en de kerk-app 

van de ontmoetingskerk. 

De huidige wijkbrief wordt momenteel in eigen beheer geproduceerd. Voor de vrijwilligers is dit een 

behoorlijke belasting en het neemt enkele volledige dagen in beslag.  

Het nieuwe kerkblad wordt door de eigen redactie van de 

Ontmoetingskerk samengesteld met een programma op de 

portal van de Zalige Zalm. De Zalige Zalm is een 

communicatiebureau die sinds 2008 al vele kerken in 

Nederland ondersteunt met het maken van o.a. kerkbladen. 

Zij verzorgen ook de productie van het kerkblad en zorgen 

dat het bij de kerk wordt afgeleverd.  

Het kerkblad wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier. FSC staat voor: Forest Steward Council: de 

Raad voor Goed Bosbeheer. Het FSC-keurmerk garandeert dat het gebruikte papier afkomstig is uit 

bossen die op verantwoorde wijze worden beheerd, waarbij natuurbelangen, sociale en economische 

belangen met elkaar in balans zijn.  

Tot slot zal de redactie worden uitgebreid. De redactie bestaande uit Lia Hulsbos, Lex Nagtegaal en Erik 

Vingerling zal worden uitgebreid met een aantal nieuwe redactieleden te weten: Corien Simpelaar, Flore 

Steenks, Iris Kadijk en Dick Steenks. 

Met dit team gaan we een nieuw en mooi kerkblad presenteren. We zijn dan ook zeer benieuwd naar 

de reacties als het Zomernummer is gepresenteerd. 

 

Let op: omdat we in een nieuw programma gaan werken is deze keer de inleverdatum voor de kopij 

een week vervroegd, nl 5 juni 2024 . Stuur de kopij naar   wijkbrief@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

 

  

I 
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INTERVIEW KYRA VAN DER GRIJN 

yra van der Grijn uit Goudriaan won de aanmoedigingsprijs 

bij de GroenePreek-wedstrijd. Haar preek viel de jury op 

vanwege haar reflectie op het soms gepolariseerde 

klimaatdebat en haar oproep aan iedereen om rust te zoeken in de 

natuur, dichtbij God, maar ook door haar jeugdige leeftijd van 19 

jaar. De preek vind je terug in deze wijkbrief. 

Ze is derdejaars student aan de opleiding Management in de Zorg 

van de Hogeschool Utrecht. Verder is ze actief in de 

klankbordgroep (dorpsraad) van Goudriaan en in een 

duurzaamheidgroep van Goudriaan en Ottoland. Haar hobby´s zijn 

series/films kijken, lezen en naar concerten gaan. 

Heb je veel reacties gekregen toen bekend werd dat jij de 

aanmoedigingsprijs hebt gewonnen? 

“Jazeker, ik heb veel leuke reacties gekregen. Veel mensen uit het 

dorp hebben gereageerd. Ze willen de preek lezen en ze vinden 

het knap dat ik gewonnen heb.” 

Hoe ben je ertoe gekomen om mee te doen aan de preekwedstrijd? 

“In mijn omgeving weten de mensen dat ik graag schrijf. Voor mijn familie schrijf ik ook wel eens een 

preek of overdenking. Mijn oma zag in het Nederlands Dagblad een bericht over de GroenePreek-

wedstrijd en moedigde mij aan om mee te doen. Ze dacht ‘dat is wat voor Kyra!’ Later vroeg ze er nog 

naar, of ik eraan gedacht had, en toen had ik hem al geschreven.” 

Wist jouw oma dat je duurzaamheid belangrijk vindt? 

“Elke dinsdag komt ze gezellig kletsen en drinken we een kopje thee samen. Dan hebben we het ook 

over politieke dingen en dingen die ons bezighouden. Het klimaat hoort daar ook bij.” 

Zijn de mensen in jouw omgeving ook bezig met het klimaat en duurzaam leven? 

“Ik denk dat iedereen er bewust of onbewust mee bezig is. Zelfs als je klimaatverandering ontkent, ben 

je ermee bezig! Toch wordt er in mijn omgeving niet veel over gesproken. Misschien dat mensen er ook 

wel moe van zijn geworden, omdat het zo vaak naar voren komt.” 

Hoe sta jij er zelf in, in het klimaatdebat? 

“Ik heb zelf wel zorgen over het klimaat en heb het gevoel dat we iets moeten doen. Misschien komt 

het doordat ik nog zo jong ben, dat ik het gevoel heb dat we er met elkaar de schouders onder moeten 

zetten en dat er nog dingen kunnen veranderen. Thuis heb ik de rol dat we vaker kleding kopen bij 

Vinted [een website voor tweedehands kleding, red.] en soms vegetarisch eten.” 

Jouw preek begint ermee dat jouw generatie misschien wel heel verwend is. Vertel? 

“Jongeren gaan het meer en meer voelen dat dingen veranderen. Dat is moeilijk, want we zijn gewend 

dat altijd van alles kon, zoals een minor [een soort bijvak om je kennis te verbreden of te specialiseren] 

in het buitenland. De standaard ligt heel hoog: we willen eten wat we willen, nieuwe dingen kopen, 

vliegen… maar ergens moeten we minderen. Het kan soms een beetje pijn doen om groen te leven, 

maar het brengt je ook veel.” 

Heeft duurzaam leven voor jou ook iets met je geloof te maken? 

“Mijn geloof leert me dat het niet alleen om mij gaat, maar ook om de mensen om mij heen. Daarmee 

bedoel ik ook de mensen in bijvoorbeeld Afrika. Solidariteit is een belangrijke waarde. Wat ook in de 

Bijbel voorkomt, is dat we niet meer, meer, meer moeten willen, maar juist moeten consuminderen. 

Onze plicht als mensen is ook om te zorgen voor de aarde.” 
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In je preek benoem je verschillende groepen: struisvogels en ontkenners, de ‘wat voor 

verschil kan ik nou maken’ mensen, de tobbers en de drammers. Zie jij die groepen ook om 

je heen? 

“De mensen die ik ken, zitten meestal in het midden. Ze zeggen ‘we kunnen wel wat doen, maar we zijn 

maar zo’n klein landje’, of ze zetten kleine stappen. Ik ken bijna geen klimaatontkenners of mensen die 

zich vastplakken aan het asfalt.” 

Zien we jou bij een (steun)demonstratie? 

“Ik zou wel kunnen protesteren, maar ik weet niet of ik pas bij bijvoorbeeld een A12-demonstratie. Ook 

vanuit respect voor de autoriteiten. Ik denk dat waar ze voor strijden wel goed is. We moeten echt laten 

zien dat het niet goed gaat, dat we moeten veranderen. Maar de manier waarop mensen demonstreren 

is niet mijn manier. Door de demonstraties praten mensen er nu over, maar ik denk – en hoop – dat 

demonstreren op andere manieren nog steeds effectief is. De mensen op de A12 hebben veel lef en dit 

lef hebben we nodig, maar ik hoop dat ze dit lef op een andere ludieke manier kunnen inzetten, waarbij 

we de politie bijvoorbeeld niet tot last hoeven te zijn. We hebben in het klimaatdebat allemaal onze 

eigen rol te spelen. De één doet mee met een GroenePreek-wedstrijd, de ander vraagt aandacht voor 

de problematiek door te demonstreren, weer een ander doet wat anders.” 

Wat ik zo mooi vind aan jouw preek, is dat je eindigt met een oproep aan alle mensen, hoe 

verschillend ook, om rust te zoeken in de natuur, dichtbij God.  

“Die rust ervaar ik zelf ook. Vanaf m’n tiende heb ik chronische pijn. Ik schrijf preken omdat ik verder 

– naast mijn studie management in 

de zorg – niet zoveel kan. Hierdoor 

heb je alle tijd om na te denken. Hoe 

raar ook je wereld wordt, je kunt 

altijd terugkomen bij God en rust 

vinden. Dat is de key van m’n 

geloofsleven.” 

Dat klinkt best wel heftig! Altijd 

pijn, hoe ga je daarmee om? 

“Ik ben niet ongelukkig. Mensen 

bidden voor mij, maar mensen mogen 

ook voor mij danken. Het is voor mij 

makkelijker om dichtbij God te zijn 

dan voor leeftijdsgenoten. Ik heb alle 

tijd om na te denken en op een andere 

manier er voor mensen te zijn.” 

Heeft jouw prijs, een duurzaam 

kunstwerk, al een plek 

gekregen? 

“Nog niet. Het komt hier aan de 

muur te hangen. Het is fijn dat het 

niet zo groot is, want later wil ik in 

een tiny house wonen. Een klein 

huisje met alles om me heen wat ik 

nodig heb.” 
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ZATERDAGWANDELGROEP 

Door: Herman Riet  : wandelen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  tel. : 078-6183943 

ij zij al weer bezig aan ons 21e wandeljaar. Wandelingen van ruim 20 km per dag. Dit jaar, in 

januari, zijn we begonnen in Rotterdam, waar we een wandeling hebben gemaakt door het 

centrum, over de Erasmus- en Willemsbrug en een rondje om de Kralingse Plas. ’s Avonds 

hebben we deze dag afgesloten met een lopend buffet bij China City aan de Krispijnseweg. 

De komende maanden staan er nog zes wandelingen op het programma. Iedereen (jong en oud), die 

ruim 20 km kan volbrengen, mag meelopen. We vertrekken rondom 8.00 uur vanuit Sterrenburg met 

auto’s d.m.v. carpooling en zijn rond 17.30 weer terug. We lopen ongeveer 5 km per uur en houden in 

de open lucht meestal twee korte pauzes om je meegenomen brood en drinken te nuttigen. En indien 

we een horecazaak tegenkomen, maken we daar gebruik van. Dan gaat koffie met wat lekkers er graag 

in. Gezelligheid en elkaar ontmoeten hebben de boventoon. De wandelingen gaan over verharde en 

onverharde paden.  

In het Kerkblad worden de wandelingen aangekondigd en tevens vermeld hoe je je kunt aanmelden. 

Het programma voor dit jaar ziet er als volgt uit: 

• 13 april 2024:  Roosendaal 

• 18 mei 2024:   Ossendrecht 

• 15 juni 2024:   Brabants Kloosterpad 

• 6 juli 2024:   Oudenbosch 

• 17 augustus 2024:  Brabants Kloosterpad 

• 21 september 2024: Krimpen aan de Lek 

Meer informatie: Herman Riet, tel.078-6183943 of e-mail: wandelen@ontmoetingskerk-dordrecht.nl 

Wandeltocht 13 april doet ook Rucphen aan. 
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WOK 

Door: Marcus van Drie l   : wok@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

ol goede moed en wandelzin vervolgden we in januari de WOK wandelingen van het 7e seizoen. 

Helaas was de start van het nieuwe jaar nog nooit zo slecht voor wat betreft het weer. Voor de 

eerste wandeling in januari, die we traditiegetrouw vanaf de Ontmoetingskerk beginnen, 

verzamelde zich een groep enthousiaste wandelaars in de hoop dat de donkere wolken zouden 

overtrekken, zoals voorspeld door Buienradar. Niets bleek minder waar. Na een tijdje schuilen onder de 

overkapping bij de kapper, moesten we besluiten dat het verstandiger was weer naar huis te gaan. Ook 

de tweede wandeling in januari moesten we een week doorschuiven. In februari kon eveneens een 

wandeling door de verwachte regen niet doorgaan.  

Zodoende hebben we in de eerste twee 

maanden maar twee wandelingen kunnen 

maken, maar daar was dan ook weer veel 

belangstelling voor. We wandelden door de 

parken van Sterrenburg lll naar Wilgenwende, 

door nieuw aangelegde straten en langs wegen 

waar de meesten nog niet eerder geweest 

waren. De andere wandeling ging door 

Stadspolders, langs de Wantijdijk, Loswalweg 

en Camping het Loze Vissertje.  

De eerste wandeling in maart gaat door het 

poldergebied op de dag van inleveren van de 

kopij voor de Wijkbrief, hopelijk is het dan 

mooi weer. 

 

Data en bestemming van de volgende wandelingen zijn:  

- 20 maart Zwijndrecht, o.m. Develpark en Pietermankerk 

- 3 april Stadswerven, Prins Clausbrug, Dordrechts Museum 

- 17 april  Wielwijk en Amstelwijk (nieuwbouw Refaja terrein) 

- 1 mei Kop van ’t Land 

- 15 mei Sterrenburg ll 

- 29 mei  ochtendwandeling, met lunch in het Aandachtscentrum 

Iedereen die zin heeft om mee te wandelen, welkom! Vooraf aanmelden is niet nodig, behalve voor de 

afsluitende wandeling met lunch.  

Het startpunt is tevens eindpunt van een wandeling en is met openbaar vervoer bereikbaar. 

In Kerk op Dordt onder de wijk Ontmoetingskerk, 

en op de Ontmoetingskerk-app, worden de 

wandelingen aangekondigd. Geïnteresseerde 

wandelaars houden we ook op de hoogte via hun 

e-mail adres als dat bij ons bekend is. Tevens 

geven we ongeveer een uur voor vertrek per e-

mail door of de wandeling wel of niet doorgaat, 

bv. door de weersomstandigheden. 

Voor verdere informatie: 

Herman Riet, tel. 078-6183943,  

Marcus van Driel, tel. 06-11495383  

e-mail: wok@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  
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VANUIT HET JEUGDTEAM 

Door: het Jeugdteam  

: jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

HOTSPOT GAME-NIGHT 

aterdag 3 februari hadden we weer een HOTSPOT 

avond georganiseerd. Deze keer hebben we niet samen 

gekookt en gegeten, maar een spelletjesavond 

gehouden. Iedereen had iets lekkers meegenomen, 

zelfgemaakt of zelf gekocht; zoet en hartig, alles was 

vertegenwoordigd. 

Van alles kwam op tafel: Cluedo, Wie is de Mol?-bordspel, SET 

en UNO-flip (leuke aanrader trouwens, zo denk je dat je kan 

winnen draait het hele spel letterlijk om😉). Bij de ouders was 

vooral het sjoelen in trek, nooit gedacht dat je daar zo fanatiek 

in kon zijn. Er ontstond ter plekke een heuse sjoelcompetitie 

en als iemand de highscore had verbeterd, gingen we nog een 

rondje want dat laat je niet op je zitten natuurlijk!! 

Uiteindelijk sloten we tegen elf uur ’s avonds de deur van de kerk na een hele gezellige avond. 

Heb je zelf een leuk idee voor een HOTSPOT-avond laat het ons dan weten via de bekende kanalen. 

En nu we het toch over spelletjes 

hebben…. In de schoolvakanties wordt er 

altijd een SPELLETJESMIDDAG 

gehouden, niet alleen voor kinderen zoals 

vaak gedacht wordt maar iedereen die 

van een spelletje houdt mag 

aanschuiven. Zo ook in de 

voorjaarsvakantie. Op donderdag 22 

februari stonden de deuren van de kerk 

weer open, de koffie te pruttelen, de 

limonade uit de koelkast en de spellen klaar om er weer een gezellige middag van te maken. Jong & 

oud hebben zich kostelijk vermaakt met de van huis meegenomen spellen maar ook met de sjoelbak 

die eigenlijk wel vaste prik is tijdens zo’n middag😊 

Tot de volgende spelletjesmiddag! 

PANNENKOEKEN-LUNCH 

Zaterdag 17 februari zijn er stapels pannenkoeken gebakken door een aantal 

doorgewinterde pannenkoekenbaksters. Het jeugdteam en een aantal tieners 

hebben tijdens de lunch de dames met tafeldekken, uitserveren en 

koffieschenken geholpen, maar de tieners hebben ook als fietskoerier(!) 

opgetreden en pannenkoeken weggebracht. Het ging als een geoliede machine, 

achterelkaar werd er beslag gemaakt en gebakken, en zo dacht je dat je een 

voorraadje had, was het alweer op! 

De tafels in de Ontmoetingsruimte waren goed gevuld met mensen die op de 

pannenkoekenlucht afkwamen. Iedereen genoot onder het genot van een kopje 

thee, koffie of iets anders van de verse pannenkoeken.  

En dat was al mooi, maar nog mooier was dat ze gegeten werden voor ons 

wijkdoel Makunda.( http://www.makunda.in/) Lennert Zwanenburg (zoon van 

Martin en Tjada Zwanenburg) was uitgenodigd en heeft het een en ander verteld 

wat zijn vrouw Judith heeft gedaan in dit ziekenhuis en over het werk aldaar. 

Z 

http://www.makunda.in/
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“Voor alles wat gebeurt is er een uur, 

een tijd voor alles wat er is onder de hemel.” 

Het persoonlijke fotoboek wat meegenomen was gaf een goed beeld van de situatie in het ziekenhuis 

en de omstandigheden waarin gewerkt wordt. Heel indrukwekkend. 

Iedereen die pannenkoeken heeft gegeten en niet te vergeten gebakken, bedankt!! 

P.S. De volgende pannenkoekenlunch staat al in de planning en wel op zaterdag 25 mei, dus kon je er 

deze keer niet bij zijn en had je dat wel graag gewild? Reserveer deze datum dan alvast in je agenda! 

 

THE YOUNG ONES 

Door: Danielle Kadijk  namens The Young Ones   

: jeugdteam@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

nmiddels hebben we er met de groep alweer twee avonden 

op zitten. 

Vrijdag 19 januari was Leo Simpelaar als gast aanwezig, 

zodat hij het een en ander kon vertellen over Albanië en de 

projecten die daar zijn voor de plaatselijke bevolking. 

Voedselpakketten uitdelen, iets leuks doen met kinderen, er is daar genoeg te doen. Het plan is om dit 

najaar met een groep jongeren naar Albanië te reizen en daar een week te gaan helpen. Iedereen is 

enthousiast, nu nog kijken of alles haalbaar is qua uitvoering. We houden u op de hoogte! 

Vrijdag 8 maart draaide alles om ‘TIJD’. Wie wil er nou niet dat je een 

keer de tijd kon stilzetten? Gewoon even niets hoeven, geen tijdsdruk 

hebben… dat zou best eens lekker zijn, toch? Of niet? 

Wat zou er gebeuren als er geen tijd meer is? Geen tijd om uit te 

gaan? Geen tijd om te werken of naar school te gaan? Geen tijd om 

ouder te worden of geen tijd om … vul zelf maar in. Hoe zou dat zijn? 

Waarschijnlijk zouden we zonder elke vorm van tijd de draad compleet 

kwijt zijn. De ‘tijd’ zit in ons; het zorgt voor structuur in ons leven. 

De groep krijgt in een escaperoom de opdracht om de juiste 

tijd terug te halen die de gefrustreerde professor Time R. heeft 

gestolen na het mislopen van de Nobelprijs voor de 

natuurkunde. Niemand in de wereld weet nog hoe laat het is 

en alles loopt in het honderd. Door samen te werken en puzzels 

op te lossen kunnen ze de gestolen tijd terughalen. De tijd tikt 

voor de groep… 

De groep kreeg 45 minuten de tijd om de codes en puzzels in 

de ontmoetingsruimte op te lossen en zo de 4 cijfers van de 

gestolen tijd te achterhalen. Er moest o.a. een woordzoeker 

worden opgelost waarbij eerst de woorden moesten worden 

gezocht in de ruimte, een code gekraakt worden waardoor je 

een slot kunt openen om zo de ontbrekende stukken van het 

raadsel te pakken... kortom samenwerken was een must en 

dat wierp zijn vruchten af; al na 30 minuten hadden ze de 

gestolen tijd ontcijferd!! 

In Prediker 3 staat een gedicht over tijd genaamd ‘Alles heeft zijn tijd’, geschreven door Salomo, bij 

veel mensen ook wel bekend als de tekst van het nummer Turn! Turn! Turn! - The Byrds  

(https://music.youtube.com/watch?v=xIhvQmE7Lfk&si) 

 

I 

https://music.youtube.com/watch?v=xIhvQmE7Lfk&list=RDAMVMxIhvQmE7Lfk
https://music.youtube.com/watch?v=xIhvQmE7Lfk&si
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PROEF MET INFRAROODPANEEL 

Door: Evert Kruijswijk,  namens kerkrentmeesters  : kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-dordrecht.nl  

e kerkrenmeesters zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kerkzaal te verwarmen. 

Eén van de mogelijkheden is de aanschaf van infrarood panelen.  

We hebben in de afgelopen week als proef een paneel opgehangen aan de betonbalk aan de 

zijde van de Ontmoetingsruimte.  

Dit paneel verspreidt zijn warmte in zeer korte tijd. Een verwarming met cv-radiatoren vergt een veel 

langere tijd om de ruimte op temperatuur te brengen en hiervoor is veel aardgas nodig. 

Bovendien is een IR paneel na de bijeenkomst direct uit te 

schakelen en gebruikt dan ook geen energie meer. Indien het 

paneel gebruikt wordt bij zonnig weer, komt de benodigde energie 

direct vanuit de 50 zonnepanelen op het dak van de kerk. Ook bij 

minder zonnig weer wordt er elektriciteit opgewekt. Het paneel is 

in het kader van de verduurzaming van het kerkgebouw 

geschonken door een gemeentelid. Wij zijn daar dan ook heel blij 

mee. T.z.t. wordt bekeken of er meerdere panelen opgehangen 

kunnen worden. 

Het paneel wordt in- en uitgeschakeld door het team van technici.  

Namens de kerkrentmeesters, 

Evert Kruijswijk  

D 
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Nieuwe expositie 

WERKGROEP KERK EN HOBBY 

“BEWEGING” 

21 februari – 10 juli 2024 
 

anaf 1 december 2023 heeft de werkgroep Kerk en Hobby 

geëxposeerd met werkstukken met als thema “Door 

Weer en Wind”.  

Vanaf 21 februari kunt u onze nieuwe werken met als 

thema “Beweging” weer in de hal, de ontmoetingsruimte, de 

kerkzaal en de achterliggende gang bewonderen. Deze expositie 

zal zelf ook in beweging zijn doordat van tijd tot tijd de werken 

van plek zullen wisselen!  

Bekijk alle creaties en de daarbij vermelde teksten. Schrijf uw 

bevindingen in het gastenboek van de werkgroep.  

 

 

Onze werkgroep bestaat al meer dan 30 jaar uit enthousiaste 

hobbyisten van binnen en buiten de Ontmoetingskerk. Een paar keer 

per jaar komen zij bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en ideeën 

te bespreken. Steeds wordt een thema uitgekozen waar iedereen mee 

aan de slag kan gaan. De resultaten worden gedurende een aantal 

weken tentoongesteld in de Ontmoetingskerk. Elke hobbyist heeft zijn 

of haar eigen techniek (Aquarel, Keramiek, 3 D-vorm, Acryl of Olieverf, 

Pastel, Fotografie, Speksteen, Textiel, Art-journal, Pyrografie enz.). 

 

BEZICHTIGING:  

• elke zondag voor en na de kerkdienst,  

• tijdens de openingsuren van de kerk 

(ma t/m vr 10-12 en za 12.30-14 

uur)  

• of op afspraak.  

 

Wilt u ook meedoen met deze groep?  

Wij zoeken nog mensen met een creatieve hobby ter aanvulling van onze 

werkgroep. 

Info: Lex Nagtegaal (078) 6183863 

  of Dickie Trumpie (078) 6175719  

E-mail: kerk-en-hobby@ontmoetingskerk-dordrecht.nl   

V 
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PROGRAMMA OPEN HUIS 

Ontmoetingskerk 

Maart t/m augustus 2024 
 

(elke 2e en 4e woensdagmorgen van de maand) 

in de maanden juli en aug. op de 3e woensdag een Zomer open Huis! 

Al voor het 17e jaar mogen wij als Ontmoetingskerk het Open Huis organiseren en presenteren we 

interessante onderwerpen voor belangstellenden binnen en buiten de wijk Sterrenburg. 

 

13 maart: ‘Rotterdammers en hun Ex libris.’ Ton Rechtuit vertelt over zijn zoektocht naar 

bijzondere verhalen van rasechte Rotterdammers over het hoe en wat van hun ex 

libris (eigendomskenmerk van een boek). Van deze vaak kostelijke verhalen heeft 

hij een prachtig boek gemaakt, geïllustreerd met afbeeldingen van de, vaak 

bijzonder mooie exemplaren. 

27 maart: Aanschouwelijk lesmateriaal van de school uit onze jeugd. Christian van 

Houwelingen, collectiemedewerker bij het Onderwijsmuseum neemt ons mee 

terug naar onze schooltijd. Een feest van herkenning! 

10 april: Sander Paarlberg van Het Dordrechts Museum vertelt over de Van Strij 

tentoonstelling n.a.v. het 250-jarig bestaan van het Teekengenootschap Pictura. 

24 april: Een bijzondere lezing over Jacoba van Beieren en haar relatie met Dordrecht door 

literatuurkenner en stadgenoot Kees Voorbij. 

8 mei:  Hoe de door de Romeinen uitgevonden glasblaastechniek nog steeds grote invloed 

heeft op de moderne glaskunst. Een lezing door Hans van Rossum. 

22 mei:  'Romeinse aquaducten' een lezing van Percival Stubs, omlijst met prachtig 

harpspel van Minou den Hals. 

12 juni:  'De Bomenridders' bestuurslid van de Dordtse afdeling, Peter Raggers vertelt over 

de stichting die zich inzet voor het behoud en de aanplant van nieuwe bomen. 

26 juni:  Slotdag 

17 juli: Zomer Open Huis 

21 aug.: Zomer Open Huis 

 

U bent op bovenstaande data van 10.00 – 12.00 uur van harte welkom in de Ontmoetingskerk,  

Slangenburg 3, 3328 DN Dordrecht. Ingang Lunenburgplein t.o. eindhalte bus 5 en 7 

Inloop vanaf 09.45 uur, de presentatie begint om 10.15 uur.  

Voor meer informatie:  

Kijk ook op de website van de kerk: www.ontmoetingskerk-dordrecht.nl of bel of mail naar  

Contactpersoon: 

Idelette Reehorst,     of Cor den Dopper 

tel. 078 - 617 75 89 (coörd.),   tel. 06 51 56 50 02 

E-mail: ideletter@hotmail.com  Email: cjdendopper@gmail.com 
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WELKE PET DRAAGT U? 

Door: Frans Riet : friet1@kpnmail.nl  

l een paar maal heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid die de wijkbrief van de 

Ontmoetingskerk biedt om zaken aan de orde te stellen die voor de lezers van de wijkbrief van 

belang zouden kunnen zijn. De ene keer schrijf ik iets over de Stichting Present Dordrecht en de 

andere keer schrijf ik iets over de IKAA. (Interkerkelijke Kommissie voor aangepaste Arbeid). Bij beiden 

ben ik betrokken als respectievelijk voorzitter en bestuurslid. 

Ik draag dus twee petten. Twee petten die gelukkig naast elkaar gedragen kunnen worden. Ik zie ook 

in de Ontmoetingskerk mensen meerdere petten dragen. Ouderlingen en diakenen zijn vaak betrokken 

bij diverse werkzaamheden en activiteiten van andere organen binnen de kerk. Gelukkig kunnen mensen 

meerdere petten dragen. Zeker in het vrijwilligerswerk kan het vaak niet anders. Mensen hebben het 

allemaal te druk om “klussen” op te pakken. 

In met name de politieke wereld ligt dat wel eens anders. Zo speelt op dit moment vooral de vraag of 

demissionair premier Rutte ook gelijktijdig secretaris-generaal van de NAVO mag worden. 

Belangenverstrengeling….????......!!!!  

Natuurlijk weet ik ook wel dat in bepaalde situaties het niet altijd goed is dat mensen petten van 

meerdere organisaties dragen. Maar ik denk dat in de vrijwilligerswereld, waarin ik altijd actief ben 

geweest, dat geen probleem hoeft te zijn. Je zoekt en doet het beste voor de organisatie waar je voor 

werkt, zonder dat je daar de andere organisaties waar je voor werkt, schade berokkent. Sterker nog, 

vaak kun je een win-win-situatie bereiken. Dat geldt ook voor mijn werk voor Present en voor de IKAA. 

Met de IKAA bedoel ik dan vooral de Kerk in het algemeen. Zo slaagt Present erin om o.a. uit de kerken 

groepen te “mobiliseren” voor werk waarbij we mensen willen helpen die hulp zo hard nodig hebben. Zo 

heeft de Ontmoetingskerk in het verleden meegedaan aan projecten als Zomertas en Kerstengel. 

Activiteiten die ook dit jaar weer georganiseerd worden door Present. 

De IKAA heeft nauw contact met de Ontmoetingskerk. Er zijn eens in de zoveel tijd aangepaste diensten. 

Ze heeft in Cor den Dopper een waardige vertegenwoordiger in de Ledenraad en zelf mag ik als lid van 

de Ontmoetingskerk ook diensten leiden in “onze” kerkzaal aan de Koningstraat-Insulacollege. 

Kortom, het dragen van meerdere petten is heel goed mogelijk, maar (helaas) ook noodzakelijk. 

Noodzakelijk omdat in deze tijd mensen vaak andere prioriteiten (moeten) hebben om het hoofd 

financieel boven water te houden. 

Welke pet draagt u? Of…… ik durf het haast niet te vragen, draagt u helemaal geen pet?  

Oké, als de tijd is gekomen na een werkzaam leven dat die vrijwilligers pet nu niet meer past, vanwege 

lichamelijk ongemak, gezinszorgen, enzovoort dan snap ik dat. Maar ik weet zeker dat er nog genoeg 

mensen zijn die nog geen pet op hebben en er misschien best een zouden kunnen dragen. Er zijn ook 

mensen die naast die ene pet die ze al dragen, best een tweede pet zouden kunnen dragen.  

Daarom hierbij de oproep om de websites van de organisaties waar ik nu bij betrokken ben eens te 

bekijken. Zowel Present als de IKAA zitten te springen om mensen die een pet willen dragen. Ga eens 

kijken op www.ikaa.nl of www.stichtingpresent.nl/dordrecht/  

Mocht u meer willen weten? Ik neem graag mijn petje af voor u! 

O ja, beide organisaties dragen dezelfde pet: ze halen hun Kracht uit dezelfde bron: Jezus. 

Frans Riet friet1@kpnmail.nl of 078-6183011 

  

A 



 

24 

HANDEN HOUDEN MIJ IN EVENWICHT 

Door: Jan Overduin  :gardiaan46@outlook.com 

Bron: https://www.goedinvorm.nu/materiaal/tel - je-zegeningen 

en indrukwekkend verhaal over de moeiten en zegeningen die elkaar in evenwicht houden. 

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: "Ik 

heb een hand vol klachten. Zal ik ze opnoemen?" 

"Laat maar eens horen," zegt de dokter. 

"De eerste vinger, dat is mijn verloren man. 

De tweede zijn mijn lichamelijke klachten. 

De derde vinger: dat ik zo weinig meer kan doen. 

De vierde dat ik me soms zo eenzaam voel. 

De vijfde vinger dat er om me heen zoveel bekenden 

weggevallen zijn." 

"Dat is inderdaad een hele hand vol," zegt de dokter. 

"Maar die andere hand dan?" vraagt hij nieuwsgierig. 

"Dat zijn mijn zegeningen. Wilt u die ook horen?" vraagt ze.  

"Graag," zegt de arts. 

"De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende eten heb. 

De tweede dat mijn huisje lekker warm is in de winter. 

De derde dat er mensen om mij heen zijn die me helpen. 

De vierde dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziektes en pijn. 

De vijfde vinger dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen." 

De dokter kijkt naar haar beide handen. 

De vrouw kijkt hem aan en zegt: "Twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd en wel 

eens tot vuisten gebald. 

Ook twee handen die weten wat leven is. 

En weet u wat ik nu zo mooi vind, wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed?" 

"Nee," zegt de dokter. 

“Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand 

met het verdriet. Dan vouw ik de vingers in elkaar en komen de moeilijke gebeurtenissen tussen de 

zegeningen in. Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik de zegeningen.  

Weet je, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden 

elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn 

leven minder zwaar. " 

De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van de ene hand 

tussen de vingers van zijn andere hand en blijft even verzonken 

in zijn eigen gedachten zitten.  

 

Bron onbekend, herverteld door René Hornikx  

Marcus 7,v 1-23 / Heeft u ook vijf klachten en vijf zegeningen? 
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Kerkdiensten Pasen, Pinksteren en zomer 2024 

Datum Voorganger Bijzonderheden     

24 maart ds. D.H.J. Steenks Palmzondag 

28 maart ds. D.H.J. Steenks Witte Donderdag - Maaltijd van de Heer 

29 maart ds. D.H.J. Steenks Goede Vrijdag 

30 maart ds. D.H.J. Steenks Paaswake - aanvang 21.00 

31 maart ds. D.H.J. Steenks Pasen 

 

7 april ds. M. Moerland Quasi modo 

14 april ds. D.H.J. Steenks Misericordia – CCC+ 

21 april ds. H. Schipper Jubilate - ruilzondag PGDD 

28 april drs. A.D. Noordam Cantate 

 

5 mei mw. ds. A.J.Th. Bouwman Rogate 

12 mei ds. D.H.J. Steenks Exaudi - Kerkdienst Anders 

19 mei ds. D.H.J. Steenks Pinksteren 

26 mei mw. A. Lodder Trinitatis - SevenPlus 

 

2 juni ds. L. Donkersloot 1e zondag na Trinitatis 

9 juni ds. D.H.J. Steenks 2e zondag na Trinitatis - Maaltijd van de Heer – CCC+ 

16 juni ds. D.H.J. Steenks 3e zondag na Trinitatis 

23 juni ds. N.A. van der Leer 1e zondag van de zomer 

30 juni ds. D.H.J. Steenks 2e zondag van de zomer 

 

7 juli ds. D.H.J. Steenks 3e zondag van de zomer - Overstapviering 
 

Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg de zondagsbrief of Kerk op Dordt voor de laatste updates 
 
 

 

 

 

Collectebonnen  

U kunt collectebonnen bestellen door geld over te 
maken naar Rekeningnummer:   
NL42 RABO 0373 7025 66  t.n.v. CvK Prot. Gem. 
Dordrecht-Dubbeldam inzake collectebonnen (onder 
vermelding van kleur collectekaart, aantal kaarten, 
postcode + huisnummer).  
Daarna worden de collectebonnen bij u thuisbezorgd. 

Kleuren collectekaart:  

• Oranje bonnen: €10,-(20x €0,50); 

• Gele bonnen: €15,- (20x €0,75); 

• Paarse bonnen: €25,- (20x €1,25). 

  
 



 


